Nieuws uit de groene klas

Week van 24 april t.e.m. 30 april ‘25

Thema : Op de boerderij

e Doordat er de komende weken zoveel dagen ‘vrijaf ‘ zijn, besloten juf Tinne en
ikzelf om voor een thema te gaan, dat wat langer kan doorlopen. Ons
meegebrachte materiaal kan blijven staan en verder aangevuld worden. We
brengen het thema binnen en splitsen dit op al naargelang de keuze en
interesse.

e We gaan dus ontdekken — ervaren — beleven — zingen — leren - ... over het
leven op de boerderij.

e Het kan altijd leuk zijn, als kleuters materiaal van thuis uit mogen meebrengen.
Een knuffel — een boekje — een kruiwagen — mais — een foto van een
boerderijbezoek, ...

e Misschien heeft er iemand dieren thuis? Of mag de klas eens een bezoekje
brengen? Of kan er iemand met een dier langs komen op school? Spreek
gerust de juf aan en dan zoeken we naar een geschikt moment.

e We leren de namen, de geluiden en de bewegingen van de dieren.

¢ Op het lied “k Zag twee beren’, zetten we nu de boerderijdieren in de plaats,
onze juf tekent dit uit en wij zingen naar hartenlust mee!

e Buiten of in de zaal, spelen we ‘dierendans’. Hier hebben we ruimte om de
bewegingen ‘groots’ uit te voeren.

e Onze winkel wordt omgetoverd tot een dierenwinkel. Samen inrichten en
spelen maar.

e Een grote grasmat: hier kunnen de jonge dieren naar hartenlust bewegen.

¢ Onze speelmat wordt nu een ruimte waar hokken ontstaan. Zo maken ze
onderscheid tussen de verschillende dieren.

e Donderdag en vrijdag zijn de kippen aan de beurt om over te leren. Wie weet
wel gepaard met iets lekkers om te eten want...kippen leggen ...

e Maandag en dinsdag staan we stil bij de paarden.

¢ Kleine dieren, grote dieren, ze passen er allemaal bij.

e Voor godsdienst, koos ik het verhaal van ‘Het verloren schaap’.

e Woensdag 30 april is het pedagogische studiedag en dus geen school
voor onze kleuters.

Als je materiaal meegeeft, zet er een naam op aub. Dankjewel.
Tot donderdag!
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