
 
 
Week van 9 januari t.e.m. 15 januari 2024 
 

 
Thema: Van alles wat! 
 

 
In onze klas zitten echte kunstenaars. Potloden, stiften, kleurplaten of vrij tekenen 
kunnen daarom niet ontbreken.  
 
                              Deze week zetten we onze schrijfmotoriek in de kijker. We  
                              tekenen met verschillende materialen en op allerlei manieren.  
                              We tekenen ondersteboven, op de lichtbak, in het zand, op een  
                              krijtbord en op het grote schrijfbord. 
 
 
Krullenbol kan hierbij zeker niet ontbreken. 
 
Ook media wordt deze week extra in de verf gezet. Er wordt elke dag  
een fotograaf van de dag aangeduid. De fotograaf mag de hele dag 
met de iPad foto’s maken in de klas. Hoe kan je een mooie foto maken?  
We zoeken het samen uit. Staat de kleuter er in kwestie op?  
Kan je zien wat hij / zij aan het doen is?  
 
Op het einde van de week blikken we aan de hand van de getrokken foto’s terug. 
Wie staat er op de foto? Wat was je aan het doen? Met wie was je aan het spelen? 
Wat vond je het leukste deze week? 
 
                              Om ons morgenritueel wat nieuw leven in te blazen, nemen we  
                              onze liedjes op met de iPad en maakt de juf er een QR-code  
                              van. Deze QR-codes worden in de zithoek en in het liedjesboek  
                              aangebracht. De kleuter van de dag mag dan 1 QR-code  
                              scannen tijdens het morgenritueel. 
 
We leren foto’s en filmpjes maken met de iPad. We gaan ook aan de slag met 
educatieve apps op de iPad. Eerst onder begeleiding, nadien mogen ze 
zelfstandig aan de slag. 
 
We experimenteren met kader en licht.  
Een schaduwspel en een lichtbak kunnen hierbij 
zeker niet ontbreken.  
                                              
 
 



 
We luisteren naar het verhaal ‘Ik kan het zelf’. Kleine beer 
wil alles zelf kunnen, maar af en toe heeft hij toch nog hulp nodig. 
Onze kleuters leren hulp vragen en  elkaar helpen. We brainstromen 
samen over hoe en waarmee je elkaar kan helpen.  
 
 
Tot donderdag lieve kapoenen. 
  
Liefs,  
juf Jitse 
 

 


