
 
 
Week van 5 december t.e.m. 11 december 2024 
 

 
Thema: Een fonkelende Kerst 
 

 
Kerstmis… De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken. Het feest van licht is in 
aantocht. Dit jaar zetten we ons extra in om er een fonkelende Kerst van te maken.  
 

• We maken kennis met het fonkelmannetje. Fonkeltje brengt licht naar al wie 
het nodig heeft. Hij leert ons hoe we zelf ook een fonkelmannetje kunnen 
zijn en licht kunnen brengen voor anderen.  

• Samen met het fonkelmannetje tellen we af naar Kerstmis. Elke week 
maakt hij wat meer licht. Op Kerstmis fonkelt hij het meest!  

• We gaan aan de slag om onze eigen kerstkaart van de klas te ontwerpen. 
Ook met onze kerstkaart zullen we vast heel wat glimlachen doen 
verschijnen! 

• In de creahoek gaan we zelfstandig aan de slag met het maken van 
kerstkaartjes. Knippen, kleuren, stempelen,… Het kan allemaal! 

• We zetten onze kerstboom en pimpen hem met zelfgemaakte versieringen.  

• In de zithoek zetten we ons rond de kerstboom en zingen we samen 
kerstliedjes. Uiteraard met kerstbelletjes… 

• Met de magneetblokken maken we zowel 2D als 3D kerstbomen. 
 

• MAAR! Eerst nog 2 dagen genieten van de Sinterklaasgekte op school! 
Hopelijk vindt Sinterklaas de tijd om ons een bezoekje te brengen op zijn 
verjaardag! We zorgen er alvast voor dat de zaal prachtig versierd is.  

           Wie duimt mee??  
 

• Op donderdag zetten we onze laarzen klaar. Onze kleuters mogen iets 
lekkers voor het paard, of een tekening voor Sint en Piet meebrengen. Een 
extra schoen meebrengen is dus niet nodig.  

 
 
Tot donderdag! 
Juf An  
 
 
 
 
 
 

 


