
 
 
Week van 19 december t.e.m. 8 januari 2025 
 

 
Thema: Kerstmis / themaloze week  
 

 
 
We genieten nog 2 dagen van de gezellige kerstsfeer op school en vieren met z’n 
allen de geboorte van kindje Jezus.  
 

• Donderdag kijken we naar het kerstverhaal, gespeeld door de ouderraad. 
Vrijdag is het onze beurt om te acteren!  

• Als afsluiter vieren we samen het kerstfeest en smullen we van heerlijke 
ijsjes!  

• Ik trek alvast mijn kerstkleren aan. Wie doet mee??  
 
In 2025 vliegen we er weer in met een themaloze week.  
 

• Op maandag is het 3 koningen. We knutselen onze kroon en gaan samen 
op tocht! 

• We nemen het takenbord erbij en leren geleidelijk aan om een planning te 
maken. Welk taakje heb je gekregen? Let erop dat je taakje af is voor we 
naar huis gaan… Binnenkort gaan we weer een stapje verder! 

• We plannen samen een aantal rustmomenten in. Kinderyoga, massage, 
luisterspelen met rustgevende muziek,… Dat kunnen we wel gebruiken na 
al dat feesten!  

• In onze klas zijn een aantal nieuwe materialen te vinden. Wat kunnen we 
ermee? We gaan op zoek naar spelmogelijkheden en maken afspraken.  

• Binnenkort is het nieuwjaarsviering op school. We knutselen een 
nieuwjaarsbrief en verrassen de meter van ons Bosvriendje tijdens deze 
viering!  

 
We wensen jullie een fijne kerst,  
een spetterend nieuw jaar… 
En dat we in 2025  
weer lekker kunnen spelen met elkaar!  
 
 
Juf Jitse en Juf An  
 
 
 

 


